Sabbatsleven voor een groene Sinterklaas

Geen sabbat nu voor Sinterklaas,
hij heeft het veel te druk, helaas,
met pepernoot en speculaas,

en "t zelfde geldt voor Pieterbaas.

Derhalve de bezorgde vraag:

hoe duurzaam is de Sint vandaag?
Wij vieren dan zijn feest wel graag,
maar ‘t duurzaamheidsniveau is laag.

Met een surprise en cadeautje

is het nogal eens een rotzootje:
Chinese rommel voor een foo(i)tje,
en ook de aarde legt het loodje.

Wegwerpverpakking, eenmalige dozen,

plastic, piepschuim: allemaal uit den boze.

Om de wereld niet nog meer te verwaarlozen
beter dus voor recyclebaar gekozen.

(Laat niet als dank voor ‘t aangenaam verpozen
de Eigenaar van de aarde...)

Worden de cacaoboeren uitgekleed
door de chocoladeletters die je eet?

Of schrijven ze ‘duurzaam’ en ‘fair trade’,
‘gerechtigheid’ voor de planeet?

De CO,-stoot uit Sints boot,

brengt het klimaat in grote nood.

De kolenstook voor stoom verkloot
de aardkloot, wordt zijn ‘zwarte dood'.

Wat verder een hoop zorgen baart:

de mest van Nicolaas z'n paard.

Licht Ozosnel zijn paardenstaart,

de druk op (bodem)schimmels wordt verzwaard.

Ook de schoorstenen op de daken
waarin de Pieten zich vermaken
zijn in dit opzicht zeer te laken,
omdat ze vieze damp uitbraken.

Dus niet langer kolen, gas en stoom,

geen houtstook meer bij u at home.

Voortaan Sints boot op groene stroom.

Een péard op stroom blijft nog een (hippo-)droom.

Met mijter op en mantel an

kleurt ie mooi rood, de goedheiligman.
Maar ‘k denk dat er meer groen bij kan.

Is dat niet méér zijn pakkie-an?
(Roodgroen, groenlinks, Sint straalt ervan!)

Dan krijgt, door duurzaamheid gedreven
en met de schepping nauw verweven,
zonder onderuit de zak te geven,

ook Sinterklaas meer sabbatsleven.

Namens de werkgroep Groene Kerk,
Harry Harmsen

Foto: Oxfam Novib, met toestemming gebruikt

Zie voor meer inspiratie voor een groene sint:
https://www.groenesint.nl/

Dit is het vijfde artikel in de serie ‘sabbatsleven’,
het jaarthema van de landelijke Groene Kerken
waarbij wij als plaatselijke werkgroep aansluiting zoeken.

Zie 00k https://groenekerken.nl/jaarthema-sabbatsleven/
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